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Beste vrienden en vriendinnen, van binnen en van buiten onze landsgrenzen ...

Bedankt om hier allemaal aanwezig te zien en ik moet zeggen, jullie zien er allemaal
schitterend uit. Toen ik de dresscode voorstelde voor vanavond werd dit ontvangen met
gemengde gevoelens, maar ik wilde hiermee enerzijds een verloren traditie terug leven
inblazen ( als is het maar voor 1 avond ), maar ik wilde hiermee ook mooie herinneringen

creéren. lk denk dat dat wel gelukt is , kijk maar eens om jullie heen.

Bedankt Peter, voor de kilo’s die je net hebt toegevoegd rond mijn nek ... lijkt wel
werkwijze van de italiaanse maffia — steen rond de nek, hoppa in het diepe water en voor
altijd weg. Maar neen, alle gekheid op een stokje. Bedankt Peter, vooral voor het mooie
voorbije jaar. Jij hebt als Voorzitter niet alleen onze tradities verdergezet , maar ook ben jij
op vele gebieden een pionier geweest en hebt nieuwe dingen en werkwijzen
geintroduceerd : ik denk hierbij aan onze “Kerstchalet” ( zoals ze in Tongeren zeggen ),
maar ook aan het lanceren van “Polaris” dat nu ingeburgerd lijkt bij onze leden. Hendrik
Conscience leerde zijn volk lezen, jij leerde ons Polaris gebruiken. Het is een eer op jou op

te volgen en ik zal mijn best doen om het minstens even goed te doen.

Mijn oorsprong in het service gebeuren bevindt zich niet in de Rotary, doch in de “Ronde
Tafel” van Tongeren. Dat was zeker een leuke tijd, maar de Ronde Tafel is een serviceclub
waar , eens je 40 bent, je jouw C4, of In dit geval uw C40, krijgt. Een logische stap die volgt
op de Ronde Tafel is de 41 ( fourty-one ), ook een groep leuke heren, doch weinig service
gericht en hier vond ik helaas geen voldoening. Ik wilde ook op een actieve manier
bijdragen aan de samenleving. Via mijn tandarts Annemie en haar echtgenoot en Rotariér
Sven , kwam ik eens op onderzoek in de Rotary — en zie hier, nu sta ik voor julie als julie

nieuwe voorzitter — bedankt “Peter Sven”

Ik ben toegetreden in Februari 2015, gepind door René Jans destijds, bijna 10 jaar geleden.
Ik herinner me vooral hoe ik als nieuweling hartelijk opgenomen werd in deze
vriendenkring. In het begin was ik zeker wat schuchter en terughoudend tussen al die
ervaren rotten, maar ik leerde veel via gesprekken met andere leden, maar vooral ook via

de commando’s en gesprekken met Wolfgang Schwerin, een groot man met een nog groter



Rotary hart. Maar ook mijn deelname in de commissie externe relaties leek een schot in de
roos. lk leerde veel van Philippe, René, Gerard, Nicolas en alle anderen. En dankzij mijn
actieve deelname in de Romeinse Wegen, legde ik snel waardevolle internationale
contacten die ik steeds ben blijven onderhouden en uitbouwen. Ik ben bijzonder trots op
het feit dat wij verleden jaar tijdens onze Kroningsfeesten en onze Romeinse Wegen
ontmoeting zoveel van onze nationale en internationale vrienden konden verzamelen in
Tongeren. En ook vandaag in deze zaal zie ik weer veel deelnemers van andere clubs. Deze

blijk van echte vriendschap geeft mij nog steeds ongelooflijk veel voldoening.

Maar als iemand mij nu vraagt wat Rotary voor mij betekent, wil ik hem of haar zoveel
vertellen, maar ik heb het even geprobeerd in enkele woorden samen te vatten. Volg even

met mij mee :

R each ( Reikwijdte ), het is ongelooflijk hoe onze acties zoveel voor iemand kunnen
betekenen en hoe zij een langdurige impact hebben op personen en op de gemeenschap
waarin wij leven. Herinner u : Dienstbaarheid of service is één van de kernwaarden van de

Rotary

O pen ( Openheid ) , toegankelijkheid van onze club, open staan voor andere mensen en
meningen, , maar vooral open staan voor vriendschap, vriendschap één van onze

belangrijkste , zoniet voor mij de belangrijkste, kernwaarde.

T ogether ( Tesamen ) ons netwerk uitbouwen en samen werken aan gemeenschappelijk

doel. Alleen lukt ons dit niet ! Wij gebruiken ons netwerk in dienst van de gemeenschap.

A ction ( people of action, actief projecten opsporen en uitwerken, de handen uit de
mouwen steken tijdens de Tungri-run en onze andere activiteiten — hierbij is belangrijk om
steeds te handelen volgens onze normen en waarden, want ook integriteit is een

kernwaarde van de Rotary )

R espect ( Respect : ongeacht leeftijd, geslacht, taal, achtergrond, land van herkomst ...
respect voor elkaar en voor elkaars mening — jij voelt je volwaardig en evenwaardig lid van

de groep - diversiteit is één weer van onze kernwaarden )



Y ou ( “jij” steekt heel wat tijd en moeite in de Rotary , maar krijgt er ook wat voor terug —
vriendschap , voldoening, vreugde en bij Rotary krijg je de kans om je als persoon te
ontwikkelen en te groeien — Om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, en ja hoor —

weer een kernwaarde van de Rotary )

En hoe ik dat zag in mijn hoofd, ben ik gaan vergelijken met de officiéle visie van Rotary en

ik was verbaasd hoe gelijklopend deze zijn :

Samen een wereld zien waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om duurzame

verandering te creéren wereldwijd, in onze gemeenschappen en in onszelf.
Dan begrijpen julie wel waarom ik me hier thuis.
Maar voor de buitenwereld is de Rotary vaak nog onbekend. En onbekend is onbemind.

Buitenstaanders zien vaak enkel wat er aan de oppervlakte ligt, wat men kan waarnemen
bijvoorbeeld in de pers. Welke zijn de activiteiten die we organiseren , wat zijn de goede

doelen die we steunen bij voorkeur in één van de 7 focusgebieden van de Rotary ( vrede,
gezondheid, water & hygiéne, kinderen & moeders, onderwijs, leefmilieu en sociaal-

economische ontwikkeling ).

Maar Rotary is zoveel meer, en dat ervaar je pas als je er in ondergedompeld wordt : het is
vooral een groep van vrienden en vriendinnen, die als een team samenwerken , die niet
bang zijn om de handen uit de mouwen steken. Rotary is een netwerk van mensen die
zowel op nationaal als op internationaal gebied op een professionele manier samenwerken
om een verschil te maken voor de maatschappij en bij zichzelf , want in de Rotary krijgen
mensen de kans om te groeien en potentiéel aan te tappen dat ze misschien zelf niet

wisten dat ze hadden.

Maar als je éénmaal bij de Rotary bent, dan overheerst toch 1 gevoel — dat is zeker zo bij

mij : IK BEN TROTS OM EEN ROTARIER TE ZIJN !

Vooral eer ik het jaarthema voorstel van onze internationale voorzitster Stéphanie Urchick,
wil ik nog heel even een tipje van de sluier oplichten aangaande mijn ambities en plannen

voor het komende werkingsjaar 2024-2025.



Het algemene Rotary actieplan focust zich op 4 grote gebieden dit jaar. Dit zijn algemene
richtlijnen en elke voorzitter legt hier in de club zijn of haar eigen accenten. Ik zal mijn
gedetailleerde plan uiteenzetten tijdens onze eerste statutaire vergadering in September,

maar geef jullie toch even in grote lijnen de werkgebieden voor het komende jaar mee :

- Het verhogen van onze impact : op welke acties moeten wij onze focussen om een
zo groot mogelijke en langdurige impact te garandere. Choose your battles !

- Vergroot het bereik : hoe kunnen wij uitbreiden, Rotary aantrekkelijk maken opdat
mensen willen deel uit maken van onze organisatie. Make Rotary hot !

- Versterk onze betrokkenheid : hoe onze leden geéngageerd houden en hoe ons
netwerk uitbreiden en samenwerken met andere organisaties buiten Rotary, lokale
bedrijven en besturen. Hierover moeten we ons goed bezinnen.

Versterk ons aanpassingsvermogen : hoe organiseren wij onszelf intern zodat wij
beter en flexibeler kunnen omgaan met veranderingen in onze maatschappij, onze

omgeving en in onze club.

Zoals onze founding father Paul Harris al zei : “Dit is een wereld in verandering en wij

moeten bereid zijn om mee te veranderen”.

Voila, nu wil ik jullie nog als laatste punt het jaar thema meegeven , gekozen door onze

huidige internationale voorzitster Stéphanie Urchick; ik laat haar dit even zelf vertellen.

Zoals Stephanie aangeeft zit de magie in elk van onze leden die zich belangeloos inzet om
het verschil te maken voor anderen. Ik wil dan ook samen met jullie allemaal dit jaar die
magie te creéren. Maar zoals in de koers wordt het peleton voort getrokken door een
sterke kopgroep , ik refereer hierbij naar de fantastische en ervaren bestuursgroep die mij
zal bijstaan in mijn werkingsjaar ( namen opnoemen ). Het gaat een fijn jaar worden, dat
voel ik ! WI) GAAN MAGIE CREEEREN . Ik dank jullie alvast voor het vertrouwen en hef het

glas op de Rotary en op de vriendschap.



